
 
Mijn Petersburg – Dimitri 
 
Ik was jong, 
Ik werd groot, 
Als een schooier 
In de schoot van Petersburg. 
Deed wat God me verbood, 
Met het gajes uit de goot 
Van Petersburg. 
 
Ik knokte om een deken, 
Bedelde om brood, 
Zwendelde en pikte, 
Maar puur uit nood. 
Een stadse rat in Rusland 
Die is liever sluw dan dood… 
 
Het draait om: 
Wie d’r wint, 
Wie verliest, 
Speel je quitte? 
Knok je door? 
Geef je op? 
Ik dus niet! 
Bont en blauw – 
Dat is nou 
Mijn Petersburg. 
 
Leef niet braaf als een schaap 
Zonder tegengeluid! 
Neem mijn vader – 
Die leerde me: kijk es vóóruit. 
Niemand zal me missen. 
Niemand laat een traan. 
Raar hoe snel de jaren gaan. 
Raar wanneer een stad zegt: 
Ga op eigen benen staan! 
 
 
 



 
Het draait om: 
Blijf je braaf 
Op je gat - 
Krijg je spijt. 
Jij en ik 
Gaan op pad, 
Net op tijd. 
Goed gedaan, 
Mijn Petersburg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Blijf heel even – Vlad & Gleb 
 

Moet ik je verlaten? 
Ga ik nu voorgoed? 
Wacht nog met de paarden, 
Blijf heel even. 
Geef me een seconde. 
Nog een laatste groet - 
Aan brug en bos 
En beek en aan dageraad, 
Zee en avondrood. 
Wreed en zoet en wrang 
Wat je achterlaat. 
Mijn land, ik mis je tot mijn dood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


